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Gedicht geschreven door Feline  

Ik lig in het gras 

Ik kijk naar boven naar de lucht, wolken vormen dieren voor mijn ogen 

Ik sluit mijn ogen  

Het voelt alsof ik alles kan, maar toch moet ik die hoge berg beklimmen om 

te staan waar ik wil staan  

Is het het waard om alles op te geven om die hoge berg te beklimmen? 

Hoe ver zou je gaan om op de top te staan?  

Ben je niet blij met wie je bent ,hoe je bent ,hoe je heet en van wie je 

houdt? 

Geef je alles op om op de top te staan? 

Ik schrik wakker en vraag aan mezelf of ik die keuze niet moet maken en ik 

zeg tegen mezelf nee 

Die heb ik al lang gemaakt, ik hou van wie ik ben, hoe ik ben en van wie ik 

hou, ik ben blij met hoe IK ben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


